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Inclusief 
In het blad #protestant van mei 2025 wordt aandacht 
besteed aan hoe ‘inclusief’ de kerk eigenlijk is. De vraag 
luidt ‘Hoe inclusief is jouw gemeente’ en in de reacties 
wordt op diverse wijzen uitgelegd waarom men meent 
dat ‘hun kerk’ een zekere mate van inclusiviteit biedt. 
Dat kan dan variëren van de openheid van een 
gemeente richting migranten tot speciale aandacht 
voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, 
aangesloten zijn bij Wijdekerk en een wapperende 
regenboogvlag op het kerkterrein etc. Let wel, het staat 
er misschien allemaal wat cynisch maar dat is zeker niet 
de bedoeling. Als kerk willen we ons zeker niet 
profileren als een besloten club die geen aandacht 
heeft voor wat er buiten het kerkgebouw allemaal 
gebeurd en wat er leeft. Iedereen moet erbij kunnen 
horen en is welkom.......toch? Maar dan staat er wat 
verder in het blad een interview met sociaal 
wetenschapper mevrouw Naomi Ellemers over 
diversiteit en inclusie. Zij stelt de vraag of iedereen 
werkelijk welkom is en of dat eigenlijk wel de bedoeling 
is. Immers een kerkgemeenschap onderscheidt zich van 
andere verbanden en organisaties en daarom kunnen 
we ons daadwerkelijk profileren als kerkgemeenschap. 
En dat ‘onderscheiden’ kunnen we bereiken door vast 
te houden aan onze eigen identiteit. Maar aan de 
andere kant vindt mevrouw Ellemers dat we als kerk 
met onze tijd mee moeten gaan en dat zeker voor wat 
betreft bepaalde opvattingen binnen de kerk.  
Het totale artikel is te lang om goed weer te geven in 
deze column maar eigenlijk komt het erop neer dat we 
als kerk onze ‘inclusiviteit’ niet moet aanwenden om 
‘iedereen maar binnen te halen’ maar duidelijk als kerk 
kunnen groeien door te blijven moderniseren en ons te 
blijven afvragen wat onze traditie betekent voor 
vandaag de dag! Zo kunnen we als kerk groeien zonder 
onze eigen identiteit uit het oog te verliezen!        
Han 

Kopij inleveren voor het september 2025 nummer 
uiterlijk woensdag 20 augustus 2025. 
Bij voorkeur via ontmoeting@protgemoudewater.nl 
 

 

Foto voorkant: Cees van Vliet 
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SIGNAAL  
   
De zomer is voor veel mensen een tijd om er op uit te trekken, bijvoorbeeld de natuur in. Misschien verder weg, 
misschien dichtbij huis. Ik geniet er enorm van om tot rust te komen in de natuur. Om de wind in je haren te voelen 
en te kijken. Te kijken naar het grote, bijvoorbeeld uitgestrekte weilanden of hoge bergen. En juist ook te kijken naar 
het kleine: een dapper grassprietje dat tussen de tegels door groeit of een bij die zoemend van bloem naar bloem 
vliegt.  
Soms wordt buiten zijn dan onverwacht een spirituele ervaring. Dat je in de natuur iets ervaart van wie God is, je 
verwondert over de grootheid en goedheid van onze Schepper. Iemand die daar erg mooi over heeft geschreven is 
Thomas Merton. Hij was een Amerikaanse monnik, theoloog en dichter. Hij bracht heel veel tijd door in de natuur. 
Hij bracht de gezette gebedstijden in het klooster het liefst door in de kloostertuin in plaats van in de kapel.  
Volgens Merton moet je de tijd nemen om te leren kijken naar de natuur. Leren om echt te zien, te voelen, te ruiken, 
de namen van alle vogelsoorten te leren. Omdat je door zo te kijken gaat ontdekken dat de Schepper te vinden is in 
zijn schepping. Hij verwonderde zich over Gods liefde voor ieder schepsel.  
 
Merton liet zich inspireren door bijvoorbeeld de franciscaanse en keltische spiritualiteit. Hij oefende in het leren zien 
hoe God altijd reeds vlak bij ons aanwezig is, weerspiegeld in alle aspecten van de schepping. Het wordt uitgelegd als 
Gods voetsporen. Overal in de schepping zijn de voetsporen zichtbaar, als je het wil zien. Merton schrijft in zijn 
dagboek: “Ik keek naar deze vogelwereld die zich niet bekommert om ons of met onze problemen. Ik voelde me veel 
dichter bij God en ik elk geval voelde ik religieus ontzag. Naar die vogels kijken was als voedsel voor meditatie of als 
mystieke lezing. Misschien beter.” 
 
Ik wil iedereen een goede zomer wensen. Ik hoop dat je iets mag ervaren van dat gevoel dat Merton beschrijft.  
Of je nu hier in Oudewater of in een ver land bent: kijk! ruik! voel! Geniet van de schepping en heb haar, en haar 
Maker lief.   
 
Ds. Rianne Bogerd-Looijen 
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Vieringen juli en augustus2025 
 
Zondag 6 juli: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Ouderling van dienst: Hans/Gerda van Zijl  
Organist:  Bas Vliegenthart  
Koster:   Jaap Swijnenburg   
Peuteroppas:  Maud en Lynn Brouwer   
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
Tienerdienst:  in de soosruimte 
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  KiA / Werelddiaconaat -Ghana 
Bijzonderheid:  Overstapdienst, koffie drinken  
                                           door Liturgiecommissie 
 
Zondag 13 juli: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. M. van Diepen, Gouda 
Ouderling van dienst: Nico de Groot    
Organist:  Han Langeveld   
Koster:   Hans Stafleu  
Peuteroppas:  Marit en Noortje van den 
                                           Brink     
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  Diaconie  
 
Zondag 20 juli: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Ouderling van dienst: Agnelle van der Linde 
Organist:  Martijn van de Weerd  
Koster:   Michel de Goeij 
Peuteroppas:  Nelleke en Rianne  
                                           Lekkerkerker  
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PGO / Kerk en Israël  
Bijzonderheid:  Koffie drinken,  
                                           Keek op de Preek 
 
Zondag 27 juli: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. E.R.V. Schuddebeurs,  
                                           Houten  
Ouderling van dienst: Leo Smit    
Organist:  Piet van Rikxoort  
Koster:   Hans Stafleu  
Peuteroppas:  Judith Verwey   
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  

 
 
 
 
 
 
1e collecte:  Algemeen kerkwerk 
2e collecte:  Diaconie 
 
Zondag 3 augustus: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. J. van de Meent, Utrecht 
Ouderling van dienst: Coroline de Ruiter 
Organist:  Han Langeveld   
Koster:   Cor van der Neut 
Peuteroppas:  Hanneke en Angelique de  
                                           Graaf   
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
Tienerdienst:  niet  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PGO / Plaatselijk Jeugdwerk 
Bijzonderheid:  Koffie drinken door PGO_Plus 
 
Zondag 10 augustus: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. C. Burger, Kamerik 
Ouderling van dienst: Dita Aleman  
Organist:  Han Langeveld   
Koster:   Hans Aleman   
Peuteroppas:  Astrid en Melanie van Vliet 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  Diaconie  
 
Zondag 17 augustus: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. W.G. de Wit, IJsselstein 
Ouderling van dienst: Hans/Gerda van Zijl    
Organist:  Bas Vliegenthart  
Koster:   Jaap Swijnenburg  
Peuteroppas:  Greet Zondag   
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PGO / Bloemencommissie 
Bijzonderheid  Koffie drinken 
 
Zondag 24 augustus: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Ouderling van dienst: Mieke Schippers   
Organist:  Martijn van de Weerd  
Koster:   Michel de Goeij  
Peuteroppas:  Nelleke en Rianne  
                                           Lekkerkerker   
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
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1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PGO / PGO_Plus 
 
Zondag 31 augustus: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Ouderling van dienst: Coroline de Ruiter  
Organist:  Bas Vliegenthart 
Koster:   Hans Aleman 
Peuteroppas:  Jessica van Vliet 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen 
1e collecte:  Algemeen kerkwerk 
2e collecte:  Diaconie 
 
 
 
 
 
 

 
Overige vieringen: 
 
Weeksluiting Wulverhorst: 
  4 juli 19.00 uur pastor Huub Spaan    
11 juli 19.00 uur ds. Joost van den End 
18 juli 19.00 uur pastor Huub Spaan    
25 juli 19.00 uur ds. Rianne Bogerd-Looijen 
1 aug. 19.00 uur pastor Huub Spaan    
8 aug. 19.00 uur ds. Roelof de Koning Gans 
15 aug.  19.00 uur pastor Huub Spaan    
22 aug.  19.00 uur ds. Rianne Bogerd-Looijen 
29 aug. 19.00 uur ds. Roelof de Koning Gans 
 
 
 
 
 
 

        
Juli 2025                Bron: Nederlands - Vlaams Bijbelgenootschap 
 
dinsdag  1 juli  Galaten 4,1-11  
woensdag 2 juli  Galaten 4,12-20  
donderdag 3 juli  Galaten 4,21-31  
vrijdag  4 juli  Galaten 5,1-12  
zaterdag 5 juli  Galaten 5,13-26  
zondag  6 juli  Galaten 6,1-10  
maandag 7 juli  Galaten 6,11-18  
dinsdag  8 juli  Deuteronomium 19,1-10  
woensdag 9 juli  Deuteronomium 19,11-21  
donderdag 10 juli  Lucas 9,51-62  
vrijdag  11 juli  Lucas 10,1-16  
zaterdag 12 juli  Lucas 10,17-24  
zondag  13 juli  Lucas 10,25-37  
maandag 14 juli  Lucas 10,38-42  
dinsdag  15 juli  Deuteronomium 20,1-9  
woensdag 16 juli  Deuteronomium 20,10-20  
donderdag 17 juli  Deuteronomium 21,1-9  
vrijdag  18 juli  Kolossenzen 1,1-11  Lezing 13 juli 
zaterdag 19 juli  Kolossenzen 1,12-23  
zondag  20 juli  Kolossenzen 1,24–2,5  
maandag 21 juli  Kolossenzen 2,6-15  Lezing 27 juli 
dinsdag  22 juli  Kolossenzen 2,16–3,4  
woensdag 23 juli  Psalm 75  
donderdag 24 juli  Deuteronomium 23,2-15  
vrijdag  25 juli  Deuteronomium 23,16-26  
zaterdag 26 juli  Psalm 28  
zondag  27 juli  Lucas 11,1-13  
maandag 28 juli  Lucas 11,14-23  
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dinsdag  29 juli  Lucas 11,24-28  
woensdag 30 juli  Lucas 11,29-36  
donderdag 31 juli  Lucas 11,37-44  
 

Augustus 2025 
 
vrijdag   1 augustus  Lucas 11,45-54  
zaterdag 2 augustus  Lucas 12,1-12  
zondag  3 augustus  Lucas 12,13-21  
maandag 4 augustus  Lucas 12,22-32  
dinsdag  5 augustus  Kolossenzen 3,5-17 Lezing 3 augustus 
woensdag 6 augustus  Kolossenzen 3,18–4,6  
donderdag 7 augustus  Kolossenzen 4,7-18  
vrijdag  8 augustus  Deuteronomium 24,1-9  
zaterdag 9 augustus  Deuteronomium 24,10-22  
zondag  10 augustus  Lucas 12,33-40  
maandag 11 augustus  Lucas 12,41-48  
dinsdag  12 augustus  Deuteronomium 25,1-10  
woensdag 13 augustus  Deuteronomium 25,11-19  
donderdag 14 augustus  Deuteronomium 26,1-11  
vrijdag  15 augustus  Deuteronomium 26,12-19  
zaterdag 16 augustus  Psalm 54  Introïtus 17 augustus 
zondag  17 augustus  Lucas 12,49-59  
maandag 18 augustus  Lucas 13,1-9  
dinsdag  19 augustus  Lucas 13,10-21  
woensdag 20 augustus  Deuteronomium 27,1-13  
donderdag 21 augustus  Deuteronomium 27,14-26  
vrijdag  22 augustus  Psalm 55,1-16  
zaterdag 23 augustus  Psalm 55,17-24  Introïtus 24-8 
zondag  24 augustus  Lucas 13,22-30  
maandag 25 augustus  Lucas 13,31-35  
dinsdag  26 augustus  Deuteronomium 28,1-14  
woensdag 27 augustus  Deuteronomium 28,15-29  
donderdag 28 augustus  Deuteronomium 28,30-44  
vrijdag  29 augustus  Deuteronomium 28,45-57  
zaterdag 30 augustus  Deuteronomium 28,58-69  
zondag  31 augustus  Lucas 14,1-14   
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Notulen gemeentevergadering 25-05-2025  
 
Deze vergadering werd gehouden na de kerkdienst in de kerkzaal. Deze keer konden gemeenteleden via KerkTV de 
vergadering volgen. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen via de app van de voorzitter.  
Welkom door de voorzitter, Nico de Groot 
Notulen van de gemeentevergaderingen 2024: 

- Korte terugblik op de vergadering van 10 september 2024: grote opkomst van gemeenteleden, zeer groot 
draagvlak voor de kandidaat predikant Rianne Bogerd-Looijen als onze nieuwe predikant.  

- Korte terugblik op verschillende onderdelen van de gemeentevergadering van 3 maart 2024 door Nico de 
Groot en Leo Smit: 

o “Vier je verjaardag in de kerk” is een groot succes en de activiteit wordt voortgezet.  
o Hemelvaart, vorig jaar rond de 20 deelnemers, wordt ook wegens succes herhaald.  
o Als aanvulling op het verhaal van de energiecommissie in 2024 kan gemeld worden dat inmiddels 

het voegwerk op de natte kanten van kerk/zalencentrum vervangen is en hersteld op de andere 
zijden. 

o De pastorie en de kosterswoning worden nu beiden permanent verhuurd. 
o Project kerkzaal: Leo geeft toelichting. N.a.v. reacties uit de gemeente is besloten om het project in 

fasen aan te pakken. In fase 1 komen er grote planten, worden de zwarte delen van de banken aan 
de zijkanten van de kerk vervangen in dezelfde kleur hout als de tafel op het liturgisch centrum en 
wordt de verlichting aangepast. In fase 2 worden de kozijnen geschilderd en de gordijnen en 
zonwering vervangen. Na fase 2 wordt gekeken naar het resultaat en wordt besloten of fase 3 
uitgevoerd gaat worden (verven pilaren en vervangen tapijt liturgisch centrum).  

Jeugdwerk:  
Martine Hokken geeft toelichting op het jeugdwerk. Zij is tijdelijk coördinator van het jeugdwerk en gaat zodra dat 
weer kan de taken delen met Bert Bultema. De verschillende onderdelen van het jeugdwerk worden benoemd. Bij de 
kinderkerk geeft Greet Zondag toelichting op het werkmateriaal dat gebruikt wordt. Ze doet een oproep om de 
kinderkerkleiding te ondersteunen, bijv. door 1x per kwartaal kinderkerk te draaien.  
Martine geeft aan dat het jeugdwerk/ de kerkenraad informatie wil ophalen in de gemeente. De aanwezigen wordt 
gevraagd om vragen te beantwoorden op post-its en deze onder de vragen te plakken. De vragen zijn: 

- Hoe zou het jeugdwerk eruit moeten zien volgens jou? 
- Wat kan je als gemeentelid bijdragen aan het jeugdwerk? 
- Wat heb je zelf nodig als ouders? 

Ze vraagt 2 mensen om te helpen met het voorbereiden van de startzondag op 21 september. Opgeven bij Martin 
Weerstand of Martine Hokken. En vraagt de aandacht voor een “kerkdienst beetje anders” met band op 22 juni. 
Rianne Bogerd geeft toelichting op de brief die gestuurd is naar alle gemeenteleden tussen de 14 en 44 jaar (200 
brieven zijn er verstuurd). Ze vertelt dat ze in gesprek wil met de jonge mensen in de kerk in plaats van spreken over 
deze groep gemeenteleden. Er zijn allerlei opties om in gesprek te gaan, er is een kennismakingsavond (5 juni) en er 
is een picknick (21 juni). Zie ook de Ontmoeting.  
Bestuurlijke samenwerking:  
Esther Brouwer en Mieke Schippers vertellen over dit initiatief van “de Open Poort” in Harmelen. Deze gemeente 
heeft veel kerken in de omgeving benaderd. Het doel is samenwerken om te kunnen zorgen dat iedere gemeente 
kan blijven kerken in zijn eigen woonplaats. Samenwerken kan op het gebied van financiën, diaconie etc.  
Overgebleven gemeenten zijn Harmelen, Montfoort en Oudewater. Esther Brouwer en Mieke Schippers nemen 
namens de PGO deel aan deze werkgroep. Er zijn verschillende modellen van samenwerken gepresenteerd, deze zijn 
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ook in de drie kerkenraden besproken. De PGO wil zoals de situatie nu is samenwerken zonder overdracht van 
bevoegdheden.  We willen elkaar inspireren en helpen. Heel praktisch ligt er nu een hulpvraag vanuit de diaconie 
van Harmelen. De diaconieën gaan met elkaar in gesprek wat ze voor elkaar kunnen betekenen. De gemeente wordt 
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en gehoord en gekend als er belangrijke beslissingen genomen 
moeten worden. Voor nu lijkt samenwerking nog heel abstract en niet nodig. Maar ook binnen onze PGO merken we 
dat het steeds lastiger wordt om de bezetting in de kerkenraad op peil te houden.  
Buurtpastoraat:  
Niek Hokken vertelt namens de werkgroep iets over dit onderwerp. Niek Hokken, Dita Aleman, Leonie van den Brink 
en Leo Smit bereiden deze vorm van pastoraat voor. Het is geen vervanging van het huidige pastoraatswerk maar 
een aanvulling. Het doel is om in ongeveer 18 wijken een groep mensen te bereiken die als gemene deler de kerk en 
de buurt waarin ze wonen hebben. Per wijk wordt een initiatiefnemer gezocht die het contact initieert bijv. door een 
bijeenkomst te organiseren. Het doel is contacten bevorderen op een leuke, gezellige manier, het verdiepen van de 
contacten, elkaar helpen en het signaleren van problemen op alle mogelijke vlakken. Het gaat er vooral om de 
mensen te bereiken die we niet of weinig zien maar die wel betrokken willen zijn bij de kerk. Er wordt een pilot 
gehouden door Niek in zijn wijk/buurt. Wordt vervolgd. 
Ontmoetingskerkapp.:  
Robert-Jan Verweij vertelt iets over de voortgang. Inmiddels zijn er 170 leden actief op de app. Hij vertelt over de 
mogelijkheden en roept eenieder op om zijn persoonlijke gegevens aan te vullen (adres, telefoonnummer), zodat we 
bijv. een kaartje kunnen sturen en/of op een andere manier met elkaar in contact kunnen komen.  
Het is ook mogelijk om via een website mee te doen aan de Ontmoetingskerkapp als je geen app op je telefoon kan 
installeren of wilt hebben (web.donkeymobile.com). 
De werkgroep leden (Ko Jongerius, Carla de Groot, Arjan Verwey en Robert-Jan Verweij) willen graag helpen bij 
allerlei vragen en problemen m.b.t. installatie van de app etc.  
Vragen en opmerkingen: 

- Fides de Jong vraagt: “Wat kan ik als 80 + er bijdragen”? Deze leeftijdsgroep hoeft niet  
beziggehouden worden, kan zelf ook bijdragen aan activiteiten. 

- Michel de Goeij vraagt of het schilderwerk in de kerk door vrijwilligers uitgevoerd wordt of 
dat dit uitbesteed wordt. Leo Smit geeft aan dat beide opties onderzocht worden.  

- Reactie via de app m.b.t. het jeugdwerk: Er is tienerkerk maar verder horen en zien we als 
gemeente weinig activiteit. Zelfs als er tienerkerk is wordt er niet altijd voor hen gebeden. 
Tieners horen erbij of ze er zijn of niet. Laten we vaker benoemen wat hen bezighoudt (bijv. 
examens) en veel vaker voor hen bidden en danken dan tot nu toe.  

- Via de kerkapp en WhatsApp vier reacties gekregen dat het fijn was dat de vergadering via 
kerkTV te zien was. 

Namens de kerkenraad, Mieke Schippers (scriba) 
 
 

Wederom de rubriek ‘Gezocht’! 
 
Beste gemeenteleden,  
Evenals dit jaar zijn er ook in 2026 weer kerkenraadsleden die aftredend zijn en waarvoor wij nu al op zoek zijn naar 
vervanging! En het woord ‘vervanging’ moet u positief zien, we zoeken als kerkenraad binnen onze gemeente naar 
leden die zeer gemotiveerd zijn om als kerkenraadslid deel te nemen aan het werk binnen onze gemeente en bereid 
zijn om bepaalde functies binnen de kerkenraad op zich te nemen. 
De functies die ingevuld dienen te worden (of eigenlijk ingevuld dienen te blijven) zijn die van scriba, 
pastoraatsouderling (2x), seniorenouderling, ouderling / kerkrentmeester en twee personen die op het diaconale 
terrein willen bijdragen. Kortom, best wel weer een uitdaging om straks in 2026 met een voltallige kerkenraad 
verder te kunnen gaan. 
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Vandaar dat we nu al een beroep op u doen: wie van u vindt het leuk (maar voelt zich ook geroepen) om volgend 
jaar als kerkenraadslid ‘aan de slag’ te gaan? We hebben u heel hard nodig! Dus bent u iemand -of kent u misschien 
iemand- die hier wel een uitdaging in ziet neem dan contact met ons op. En dat contact kan zijn via ons scribaat 
(scriba@protgemoudewater.nl) of door gewoon een van de huidige kerkenraadsleden aan te spreken. Als u vragen 
heeft over de invulling van een taak binnen de kerkenraad of er dingen zijn die u wellicht tegenhouden, neemt u dan 
ook contact met ons op. We bespreken het graag met u. We hopen dat we op u kunnen rekenen en dat onze 
kerkenraad ook in 2026 weer op volle sterkte door kan. 
 
 
 

KERKELIJK BUREAU van 14 mei tot en met 15 juni 2025 
  
Wie worden er in juli en augustus 2025 jarig, 80 jaar en ouder: 
3 juli, mevr. L.J. van der Waaij-Krauss, H Pieter v Praagstr 5, 3421VZ Oudewater 
9 juli, mevr. M. Koster-van Kempen, Prins Bernhardstraat 2 app. 102, 3421JD Oudewater 
9 juli, mevr. E.M. van Leusden-van Buuren, Strengen 39, 3421JS Oudewater 
12 juli, mevr. J. Vellema-van der Ven, Hekendorpse Buurt 99 A, 3467PC Hekendorp 
12 juli, Mevr. H.C. van Dam-de Jong, Pastoorsakker 49, 3425ET Snelrewaard 
13 juli, Dhr. J. Verdouw, Tappersheul 6, 3421TM Oudewater 
15 juli, Mevr. H. Goudriaan-ten Pierick, Strengen 108, 3421JT Oudewater 
16 juli Dhr. H. Voorhof, Prins Bernhardstraat 31, 3421JD Oudewater 
20 juli, Dhr. A.C. Griffioen, Molenwal 92, 3421CM Oudewater 
21 juli, Mevr. M. Deelen-van Dam, Prinses Margrietstraat 31, 3421HB Oudewater 
21 juli, Mevr. E. Versteeg-Neeleman, Schakenbosdreef 10, 3421VE Oudewater 
25 juli, Dhr. J. van der Laan, Oude Singel 56 C, 3421EG Oudewater 
28 juli, Dhr. P. van der Waaij, H Pieter v Praagstr 5, 3421VZ Oudewater 
29 juli, Dhr. W.P. Griffioen, Papenhoeflaan 101, 3421XP Oudewater 
1 augustus, Dhr. A.J. Breur, Hekendorpse Buurt 99 A, 3467PC Hekendorp 
7 augustus, Mevr. J. Hellema-Graveland , Lefebureplein 12, 3421BG Oudewater 
15 augustus, Dhr. A. Koster, Prins Bernhardstraat 2 app. 102, 3421JD Oudewater 
20 augustus, Dhr. H.J. Verdouw, Papekopperstraatweg 32, 3464HL Papekop 
23 augustus, Mevr. J.D. de Wit-Bax, Biezenstraat 2, 3421BN Oudewater 
24 augustus, Dhr. T. Renema, Sint Janstraat 37, 3421SG Oudewater 
 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 
 
Overgeschreven vanuit Hervormde Gemeente te Oudewater – Hekendorp naar PGO: 
Dhr. J.W. Maayen en mevr. N. Maayen-Ybema met 2 kinderen, Twijnen 43, 3421JM Oudewater 
 
Overleden: 
Mevr. H. Tuinzaad-Groenveld, C. Valeriusstraat 7 App. B, 3421HN Oudewater 
Dhr. J. Verwey, Goudse straatweg 50, 3421GK Oudewater 
 
Verhuisd binnen de gemeente: 
Mevr. M.M. Slootjes met 4 kinderen van Herman de Manstraat 42, 3421HX Oudewater naar Blekersgracht 28, 
3421LA Oudewater 
Dhr. A.A. Griffioen van Plesmanplantsoen 5, 3421EB Oudewater naar Blekersgracht 4, 3421LA Oudewater 



   11 
 
 

Mevr. J. de Wit-van der Breggen van Joostenplein 8, 3421TC Oudewater naar Prins Bernhardstraat 2 kamer 212, 
3421JD Oudewater 
Mevr. N.C. van Schaik van Hekelen 6, 3421JW Oudewater naar Oude Touwfabriek 8, 3421XZ Oudewater 
 
Verhuisd buiten de gemeente: 
Mevr. L.M. Berg van Wijdstraat 23, 3421AJ Oudewater naar Noordeinde 41, 2611KG Delft 
Dhr. A. de Greef, Lijnbaan 12, 3421JH Oudewater naar Marshalllaan 59, 3446HR Woerden 
 
Bedankt: 
Dhr. W.J. Hoogenboom, Noord-Linschoterzandweg 7A, 3425EK Snelrewaard 
Mevr. M.W. Vergeer en dhr. E. van der Wijngaard, Ambachtsdreef 55, 3421VN Oudewater 
 
NB 
Wijziging in adres, telefoonnummer of e-mailadres graag melden aan de scriba: scriba@protgemoudewater.nl  
of het kerkelijk bureau: kerkbureau@protgemoudewater.nl 
 
Graag ook melding van een geboorte, ook als u uw kind nog niet wilt laten dopen. Dan kan uw kind met de juiste 
namen, geboortedatum en geboorteplaats al ingeschreven worden 

 
 
 
Pastoraat
 
Even geleden zag ik toevallig een filmpje van een 
etiquette-expert. Hij liet weten wat juist wel en juist 
geen beleefde gespreksonderwerpen zijn. Zeker als je 
iemand voor het eerst ontmoet, kun je beter niet 
spreken over gezondheid/ziekte, geld, religie of 
politiek. Ik lachte even in mezelf en dacht: ‘dat 
betekent dat je als predikant een uiterst onbeleefd 
beroep hebt.’  
Ik heb al veel gesproken over wat mensen bemoedigd 
in het geloof of waar ze vragen of twijfels over 
hebben. Ik luister naar mensen als ze zorgen delen 
over hun gezondheid. Ik spreek over keuzes die je 
maakt, over je weg vinden door het leven als christen. 
Zou dat al politiek zijn volgens de etiquette-expert? 
Juist ook als ik mensen nog helemaal nog niet zo lang 
ken, mag het gaan over wat ons ten diepste bezig 
houdt. Zeer onbeleefd dus.  
Er zullen vast goede redenen te geven zijn waarom dit 
is ‘hoe het eigenlijk hoort’. Geen ingewikkelde zaken 
bespreken als je elkaar net ontmoet. Misschien is het 
soms ook wel fijn om even  

 
de schone schijn op te kunnen houden om op veilige 
afstand te blijven. Sommige dingen deel je alleen met 
iemand als er een band van vriendschap en 
vertrouwen is. Psalm 139 laat ons weten dat God je 
kent, dat Hij weet wat je bezig houdt. Je hoeft je niet 
anders voor te doen dan je bent. Je mag dichtbij 
komen, met alles dat in je is.  
 
Heer, uw weet alles van mij, 
U kent mij. 
U weet waar ik ben, 
En u weet waar ik heen ga 
U weet wat ik denk,  
Ook al bent u ver weg. 
U ziet me als ik thuis ben 
En u ziet me onderweg. 
U ziet alles wat ik doe.  
 
Psalm 139:1-3 (Bijbel in Gewone Taal) 
ds. Rianne Bogerd-Looijen 
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Omzien naar elkaar. 
Omzien naar elkaar is de manier waarop we kunnen 
laten zien en merken dat we SAMEN gemeente zijn.  
In goede en in nare perioden. We leven mee met de 
jongeren die mochten slagen voor hun middelbare 
schoolexamen. Sommige jongeren hadden echter een 
“her” en sommige moeten het een jaar over doen. 
Sowieso voor alle jongeren een heftige tijd waarin 
keuzes moeten worden gemaakt. Belangrijke keuzes 
voor de toekomst. Voor allen sterkte!  
Een heel verdrietige tijd voor de familie Verweij, 
(Goudsestraatweg 50).  
Hans is na een periode van afnemende gezondheid, 
onverwacht overleden. Een gelovig, warm, prachtig 
mens. Wat een verdriet voor Mijnie, hun kinderen en 
kleinkinderen. Prachtig dat aan het begin van de 
dankdienst voor zijn leven kon worden begonnen met; 
Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij, als ik 
U ontmoet vind ik rust bij U. Gelukkig gaat het met de 
wond van Francien Zevenhuizen aan haar been weer 
iets beter. We hopen voor Francien dat die stap 
vooruit steeds beter gaat. André Le Feber is na 
opname in het ziekenhuis en een ingrijpende operatie 
weer thuisgekomen om verder te herstellen. 
 
Maandkaarten juni 
De maandkaarten van juni zijn gebracht bij:  
Mw. H. Roersma- Koedoot, Mw. Lenie v.d. Laan- 
Oosterlee en bij Dhr. Wim Hoogenboom, allen ter 
felicitatie met hun verjaardag in Juni. 
Tevens werd er kaart gestuurd naar David en Anouk 
Brouwer- Stafleu ter felicitatie met hun huwelijk in 
Mei. 
Een kaartje ter bemoediging, beterschap of 
medeleven werd gestuurd naar: Mw. Fenny Koekoek, 
Mw. Erica Vis- Burger, Dhr. Wilfred Schoonderwoerd, 
Dhr. Jaap de Wit en naar de bewoners van het 
Hospice. 
Ook een kaartje naar de nieuw ingekomen  
Mw. H. Eekhof- Schaap en naar Mw. Janny de Wit- 
v.d. Breggen i.v.m. haar verhuizing naar de 
Wulverhorst. 
Een condoleancekaart werd gestuurd naar de familie 
van Mw. H. Tuinzaad- Groenveld. 
 
 

 
Koffiedrinken in juli en augustus 

  
In juli en augustus bent u van harte welkom om een 
kopje koffie of thee te komen drinken in de kerk en 
wel op vrijdag 11 juli en op vrijdag 8 augustus. Van 
10.00-11.30 staat de koffie/thee klaar.  
De gastvrouwen op vrijdag 11 juli zijn Francien 
Zevenhuizen en Hester Griffioen en op 8 augustus  
Dita Aleman en Francien Zevenhuizen. Komt u ook? 
 
Belijdeniscatechese   
In september ga ik van start met belijdeniscatechese. 
Doe je ook mee? 
Wat doe je dan eigenlijk op belijdeniscatechisatie?  
Iedere avond gaan we in gesprek over een onderwerp 
of Bijbeltekst. In ongeveer 15 avonden (van 
september tot maart) komen allerlei onderwerpen 
aan de orde, bijvoorbeeld: wie is Jezus? Hoe weet ik 
zeker dat God bestaat? Hoe lees je de bijbel? Hoe zit 
het met de kerk? Ook je eigen vragen kunnen een 
plekje krijgen op het programma. Kort gezegd: We 
spreken over het geloof en wat dat voor jou betekent.  
 
Moet ik al zeker weten dat ik belijdenis wil doen?  
Nee. Absoluut niet. Iedereen is van harte welkom om 
mee te doen. Misschien weet je het al zeker, 
misschien ook wel helemaal niet. Als je serieus in 
gesprek wil over jouw geloof en meer wil leren is dit 
de juiste plek. Gaandeweg beslis je of je dit jaar 
belijdenis wil doen. 
 
Wat is dat ‘belijdenis doen’?  
In een kerkdienst zeg je hardop en in het openbaar 
dat je gelooft in God en Jezus wil volgen. Je zegt ‘ja’ 
tegen God en beaamt de doop die je als kind ontving. 
Of als je nog niet gedoopt bent, ontvang je de doop. 
Op een van de avonden gaan we hier verder over in 
gesprek! 
 
Aanmelden kan bij mij! Meer weten, vragen of 
twijfels? Neem gerust contact met me op.   
ds. Rianne Bogerd-Looijen 
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Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 
   Indien u een pastoraal bezoek wenst (of denkt dat iemand anders daar behoefte aan zou kunnen 
   hebben) neemt u dan contact op met het Pastoraal Contactpunt (PCP@protgemoudewater.nl). 

Ø Wilt u een Nieuwsbrief thuis ontvangen? Geef het aan ons door. 
Ø Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis? Geef het aan ons door. 
Ø Verandert er wezenlijk iets aan uw situatie of zijn er geloofszaken die u wenst te bespreken? 

Wij vernemen het graag van u! 
Wij kunnen alleen iets doen als ú ons informeert! 
  Agnelle van der Linde tel: 06-49854877       en       Dita Aleman tel: 06-42053254 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vanuit de diaconie 
 
Met Pasen hebben we het startsein gegeven voor de 
Ontmoetingsestafette. Op dit moment “reist” het 
koffertje door onze gemeente. We zijn heel benieuwd 
of er al leuke ontmoetingen zijn geweest.  
Heeft u een mooie ontmoeting gehad en wilt u hier 
iets over delen, het zij met een foto of met een stukje 
tekst. Laat het ons vooral weten dan plaatsen wij het, 
als dit mag, in de Ontmoeting en/of in de app!! 
 
Zondag 15 juni hebben we in een mooie viering het 
Avondmaal gevierd. In deze viering stond het thema; 
iedereen hoort erbij iedereen is welkom, centraal. 
Hoe mooi en fijn was het dat Jaxx, Vajen en Daan deze 
keer voor het eerst ook mee deden aan het  
Avondmaal. Voor de dienst hebben we met elkaar 
gesproken over wat het avondmaal is en waar we aan 
denken en ook heel praktisch wat hebben we allemaal  
 
 
 
 
 

 
nodig. Het was een heel fijn moment om even met 
elkaar hierover te praten.  
 
De voorbereidingen voor de startzondag op zondag 21 
september zijn in volle gang.  Na de kerkdienst 
organiseren we een leuke activiteit voor jong en oud 
en wordt er aansluitend een lunch geserveerd. Wilt u 
helpen bij deze voorbereidingen, laat het dan even 
weten aan een van de diakenen, alle hulp is welkom.  
Mailen mag ook: diaconie@protgemoudewater.nl. 
Voor nu wensen we u allen een heel mooie en fijne 
zomer toe!      
   

  
SchuldHulpMaatje Oudewater zoekt 
nieuw maatje 
 
SchuldHulpMaatje Oudewater is in 2013 ontstaan op 
initiatief van de diaconieën van de HGOH, de PGO en 
de RK Parochie. Wij werken aanvullend op de missie 
van kerken, en in samenwerking met gemeente en 
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andere organisaties, om mensen een hoopvolle 
toekomst te geven. 
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële 
problemen. Ook in Oudewater komen deze zorgen 
voor. De rekeningen stapelen zich op, mensen weten 
niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er 
tegenop om de post open te maken. 
De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Oudewater 
helpen inwoners van Oudewater om de problemen op 
te lossen. Op dit moment zijn wij op zoek naar een 
nieuw maatje. Doe jij mee? 
 
Wat doet een maatje? 
 
Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde 
vrijwilliger die mensen met financiële problemen 
helpt om alle inkomsten en uitgaven op een rij te 
zetten. Samen met de hulpvrager maak je een lijst 
met alle onbetaalde rekeningen en een plan om die te 
betalen. Het doel is dat de hulpvrager overzicht krijgt 
en leert hoe hij of zij de geldzaken op orde houdt en 
uit de schulden blijft. 
Als maatje moet je vooral goed kunnen luisteren en 
geduld hebben. Je moedigt de hulpvrager aan om vol 
te houden en geeft praktische hulp. 
 
 
 
 
 

SchuldHulpMaatje worden 
 
Na een driedaagse training ga je als SchuldHulpMaatje 
aan de slag. Je maakt deel uit van ons team, je wordt 
ondersteund door de coördinator en je krijgt 
regelmatig bijscholing. 
 
Met wie contact opnemen? 
 
Wil jij SchuldHulpMaatje worden en anderen helpen 
om zonder financiële zorgen weer een hoopvolle 
toekomst te hebben? Neem dan voor verdere 
informatie contact op met onze coördinator Wout 
Schinkel. Wout is te bereiken via email 
info@schuldhulpmaatjeoudewater.nl en telefoon  
06 - 12683219. Ook Jan van Wijk, voorzitter, kan 
worden benaderd. Zijn telefoonnummer is  
06 - 23393374. 
 
Een uitgebreidere beschrijving van ons 
vrijwilligerswerk kun je lezen op onze website 
www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kerkbalans 2025 
Met veel dank voor alle trouwe bijdragen melden we dat t/m mei € 69.310,00 is ontvangen. Voor het 
hele jaar is het mooie bedrag ad € 126.592,00 toegezegd. Zoals u weet is dit laatste bedrag niet 
statisch, in de verstreken maand zijn er nog toezeggingen bijgekomen maar het totaal kan ook wijzigen 
als iemand komt te overlijden of als er een andere reden is om iets aan te passen. 
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Opbrengst collectes mei 2025 e.d. 
dag Doel 

mei 2025 
Bedrag 

€ 
4 1e Algemeen kerkwerk 185,40 
 2e KiA / Noodhulp-Soedan-Steun 

voor inwoners en ontheemden 
         
  290,65 

11 1e Algemeen kerkwerk 133,10 
 2e Diaconie 116,40 

18 1e Algemeen kerkwerk 192,00 
 2e PKN/Missionairwerk Nederland 

De kerk op social media 
211,35 

25 1e Algemeen kerkwerk 228,40 
 2e Diaconie 198,07 

29 1e Algemeen kerkwerk   90,05 
 2e PGO/PGO_Plus    87,00 
 koffiedrinken mei 2025  

4 PGO/Bloemencommissie     53,00 
9 Zalencentrum   16,15 

18 Zalencentrum   25,25 
25 Zalencentrum   33,00 

Hieronder zijn de mogelijkheden weergegeven om bij te dragen aan collectes en giften aan diverse doelen, 
koffiepotje, VVB en collectebonnen. 
 
U kunt collectes en giften doen voor diverse doelen:  
- via de Ontmoetingskerk-app 
- via de PGO-website, zie hiervoor de ‘collectezak’ in de rechterkolom op de PGO-website. Dit alles kan ook door de 
rubriek bovenaan de PGO-website: ‘Ontmoetingskerk app/digitaal loket’ aan te klikken  
- via het rekeningnummer van de PGO, graag vóór het einde van elke maand bij collectes vermelden voor welke 
datum(s) of maand én voor welke collecte(s) (1e en/of 2e collecte(s) en/of uitgang) het bedrag bestemd is. 
 
De bijdrage aan het koffiepotje kan:  
- via contant geld in het koffiepotje of via de QR-code op het koffiepotje, die staat aan de uitgang van zaal 1 
- via de Ontmoetingskerk-app. 
 
Het overmaken van de VVB met de mededeling ‘VVB 2025 en uw registratienummer (indien bekend) of uw naam en 
postcode huisnummer’ kan via het rekeningnummer van de PGO. 
 
Het bestellen van collectebonnen (€ 22,50 per vel) kan:  
- via de PGO-website: zie menu via de rechterkolom helemaal onderaan. Hier kunt u uw bestelling plaatsen en 
vervolgens direct via iDeal betalen 
- via rekeningnummer van de PGO dan met de mededeling ‘collectebonnen’. 
 
Het IBAN rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oudewater is NL 14 RABO 0352 3517 21 ten name van 
PGO te Oudewater. 
 
Bram Verweij, Hans Joosse en Elsbeth Barnard (VVB en Solidariteitskas), Ied van Baren (collectes) en Peter Schippers 
(overige zaken). 
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 WERKGROEP KERK EN ISRAËL 
 
Met ongerustheid en spanning volgen we de 
ontwikkelingen in Israël en in de buurlanden.                        
Het conflict met Iran zet alles verder op scherp. Toch 
gaan vredesbesprekingen in allerlei groepen in Israël 
door, hoe moeilijk dat ook is. Ook in Nes Ammim, de 
unieke plek die gevormd wordt door een Europese 
christelijke leefgemeenschap van vrijwilligers. Want daar 
vragen ze weer nieuwe vrijwilligers. Het verbaast me dat 
er alweer jongeren naar toe zijn gegaan, ondanks de 
spanningen aan de grens en ondanks het feit dat ze al 
meerdere keren de schuilkelders hebben moeten 
opzoeken. Wat een moed!!  

Al eerder citeerde ik Joanne Nihom die in Beth ha Emek 
woont. Dit dorp ligt op enkele kilometers van Nes 
Ammim. Wat Joanne meemaakt maakt men ook in Nes 
Ammim mee. Ik roep ons allen op om elke dag, elke 
zondag, te bidden voor de alomvattende vrede van 
Jeruzalem zoals psalm 122 het beschrijft:  
 

“Bid om vrede voor Jeruzalem, 
laat het goed gaan met hen die u liefhebben. 
Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, 
rust in uw burchten”. 

 
Joanne Nihom op 16 juni:  “En dan plotseling zitten we 
weer midden in een afschuwelijke, angstaanjagende 
oorlog. Het voelt als een nachtmerrie waaruit ik maar 
niet wakker word. 
Dag en nacht lopen in elkaar over. De constante alarmen 
en aanvallen laten geen onderscheid toe. Alles is 
onvoorspelbaar, behalve de dreiging. Scholen en veel 
bedrijven zijn gesloten, het vliegveld is al dagen dicht, en 
overal heerst een onwerkelijke stilte.                                 
De Bescherming Burgerbevolking, in Israël noemen we 
die Pikoed Haoref, doet fantastisch werk. Net als het 
leger en de duizenden vrijwilligers van allerlei 

organisaties, waaronder het JNF. Hun inzet redt levens, 
elke dag opnieuw. 
Op televisie legt men telkens weer uit wat je moet doen 
tijdens een aanval. Hoe je bijvoorbeeld kinderen 
opvangt. Hoe je ze geruststelt door in de schuilkelder 
spelletjes te spelen, door muziek aan te zetten om de 
knallen te dempen en door samen liedjes te zingen om 
de angst te verzachten. Voor ouders met jonge kinderen 
is het zwaar. Tussen de aanvallen door, als er even een 
paar uur rust is, grijpen ze elk moment aan om hun 
kroost buiten te laten spelen. Even frisse lucht, even 
lekker kind zijn...                                                                           
De wereld hier staat totaal op zijn kop. En toch voel ik in 
kleine momenten, zoals bij het zien van de spelende 
kinderen op straat en mijn bloeiende boom, een soort 
hoop. Een herinnering aan normaliteit. Aan wat was. En 
wat hopelijk snel weer terugkomt. Een shalom voor ons 
allen, dat de rust snel mag wederkeren en de gegijzelden 
vrij worden gelaten … “. 
 
Het Leo Baeck instituut (geeft o.a. onderwijs aan Joodse 
en Arabische kinderen) in Haifa schrijft: “In de Torah 
portie van vorige week, Beha'alotecha, lezen we:                                             
‘Spreek tot Aaron en zeg tegen hem: Wanneer je de 
lampen aansteekt, zullen de zeven lampen hun licht naar 
voren werpen op de kandelaar’. (Numeri 8:2)”. 
Aaron is niet alleen geroepen om de lampen aan te 
steken, maar ook om het licht op te richten. Dit 
krachtige onderricht herinnert ons eraan dat zelfs in 
momenten van angst en onzekerheid aan ons de 
verantwoordelijkheid wordt toevertrouwd om licht en 
hoop te voeden en op te wekken - om het aan te 
steken, te bewaren en uit te dragen: een licht van 
veerkracht, wederzijdse verantwoordelijkheid en 
gedeelde menselijkheid. 
Mogen we allemaal gezegend zijn met kracht en de 
moed om vrede te sluiten”. 
 
Daar sluit ik me graag bij aan. Sippy Klercq
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ZWO/KiA-commissie 
 
De toestand in de wereld 
Wat een trieste toestand om te lezen dat er weer meer mensen op de vlucht zijn. In 2024 zijn 123,2 miljoen mensen 
op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging, zo meldt de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR. Onvoorstelbaar, 
dat het aantal al jaren stijgt en sinds 2015 twee keer zo hoog is. Het betekent dat 1 op de 67 mensen wereldwijd 
ontheemd is. De toename komt door langdurige conflicten als burgeroorlogen in Myanmar en Soedan, de oorlog in 
Oekraïne en Gaza. Een lichtpuntje in 2024 is dat 9.8 miljoen mensen terug keerden naar hun huis of land van 
herkomst. Zo keerden de afgelopen zes maanden bijna twee miljoen Syriërs terug, die doorgaans bijna tien jaar van 
huis zijn geweest. Toch zijn er twijfels of het veilig genoeg is om terug te gaan naar Syrië. Ook geldt dit voor de 
Afghanen waar de omstandigheden nog steeds als hopeloos bestempeld wordt. Zal de situatie in 2025 nog meer 
verergeren? De recente aanval van Israël tegen Iran klinkt niet hoopvol. Dit alles zal afhangen of er vrede of 
tenminste staakt-het-vuren bereikt wordt. Echter onze financiële steun blijft erg belangrijk aan hulporganisaties.  
Dit naast ons gebed om vrede. 
 
2e collecte op 6 juli 2025 Kerk in Actie Werelddiaconaat – Ghana -   
stop kinderarbeid in de visserij 

Sommigen van onze jongeren of onze kinderen of 
kleinkinderen moeten wel eens werken om wat 
bij te verdienen, bijvoorbeeld blikjes vis stapelen 
of spiegelen als vakkenvuller. Maar als je zóveel 
moet werken dat het ten koste gaat van je eigen 
onderwijs of als het zelfs gevaarlijk werk is. Dat 
moet zo gauw mogelijk gestopt worden. In het 
West-Afrikaanse land Ghana gaan de meeste 
kinderen naar school, maar werken naar schatting 
20.000 kinderen en jongeren onder dwang in de 
visserij. Dat is gevaarlijk werk en echt foute boel. 

Challenging Heights zet zich in om kinderen die onder dwang in de visserij werken, te bevrijden, op te vangen en te 
herenigen met familie. Via kinderrechtencomité’s, kinderclubs en voorlichting aan traditionele en religieuze leiders 
worden inwoners van vissersplaatsen bewust gemaakt dat kinderarbeid schadelijk en verboden is. En dat onderwijs 
de beste manier is om uit de spiraal van armoede te komen.  
Hoe kunt u helpen? Geef € 50,00 voor schoolmaterialen voor 1 kind of geef € 65,00 voor training begeleider 
kinderrechtenclub of geef € 100,00 voor 1 ouder trainen om een eigen bedrijf te starten.  
Deze 2e collecte op 6 juli 2025 is voor dit werk via Kerk in Actie. Geef gul aan deze 2e collecte of maak uw bijdrage 
over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Stop kinderarbeid Ghana dan wel geef online.  
Helpt u mee om deze 2e collecte op 6 juli tot een succes te maken?  
Meer lezen? Ga naar kerkinactie.nl/kinderarbeidghana. 
 

PGO_Plus 
‘Zin in Film’ gaat in september weer van start. U kunt nu vast de datums van de filmavonden gedurende de tweede 
helft van dit jaar in uw agenda noteren: 
- maandagavond 29 september - Film: The Zone of Interest 
- maandagavond 27 oktober - Film: Monsieur Aznavour 
- maandagavond 24 november - Film: Revoir Paris 
- maandagavond 15 december - Film: Hallelujah, a Journey, a Song  
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Aanvang van de filmavonden is om 19.30 uur en alle filmavonden zijn in zaal 1 van ons Zalencentrum. 
In de Ontmoeting van de maand september zullen verdere details over de film op 29 september worden 
weergegeven. Voor informatie over de filmavonden kunt u contact opnemen met Jannie Boing 
(jannieboing@kaijen.net) of Nely den Toom (nfdentoom@hetnet.nl). 
 
Keek op de Preek 
Op zondag 20 juli a.s. zal er na afloop van de dienst een ‘Keek op de Preek’  
worden gehouden onder leiding van onze predikant, ds. Rianne Bogerd-Looijen.  
Onder het genot van een kop koffie of thee met cake nemen we met elkaar de  
strekking van de preek van die ochtend door en/of duiken we wat dieper in op  
bepaalde aspecten van de preek. We starten na de dienst in zaal 3  
(dit na het afhalen van een kop koffie of thee in zaal 1) en sluiten de  
bijeenkomst na ongeveer een uurtje af.  
We zien u graag op zondag 20 juli a.s. voor een ‘Keek op de ‘Preek’!

Vragenlijst communicatiemiddelen PGO  
 
Op dit moment is een werkgroep aan de gang om te kijken of 
of en op welke wijze de communicatie binnen de PGO  
verbeterd kan worden. De werkgroep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de redacties van de Ontmoeting, 
de Nieuwsbrief, de Ontmoetingskerk App, de website, de 
beamergroep en de kerkenraad.  
 
Om inzicht te krijgen in het gebruik en de waardering van 
de communicatiemiddelen is een korte vragenlijst  
opgesteld. Deze is bijgevoegd in deze Ontmoeting.  
De vragenlijst is ook elektronisch beschikbaar in de 
Nieuwsbrief van week 26 en de Ontmoetingskerk App.  
Wij willen iedereen vragen om per persoon de vragenlijst  
in te vullen en te retourneren voor 1 augustus.  
Het vergt slechts enkele minuten, alvast dank hiervoor!  
We zullen na de vakantieperiode een terugkoppeling  
geven. 
 
Namens de werkgroep, Nico de Groot 
 
SPELLETJESOCHTEND VOOR JONG EN OUD IN DE KERK 
 
Het is bijna grote vakantie, voor velen het moment om 
wat ruimer in je tijd te zitten. 
Ook het zalencentrum is dan leeg. 

En die “lege” tijd en zaal moet natuurlijk wel gevuld gaan 
worden. Daarom is het misschien een idee om een 
gezellige activiteit in de kerk te organiseren. 
 
Dat gaan we doen op 23 juli!!! Een SPELLETJES ochtend. 
 
Op woensdagmorgen 23 juli is iedereen, zowel jong als 
de ouderen, tussen tien en twaalf uur welkom om een 
spelletje te komen spelen. Er zijn al 2 sjoelbakken en een 
doos Rummikub, maar dat is natuurlijk niet genoeg. 
 
Daarom vragen we als je komt, om zelf een spel mee te 
nemen wat je heel leuk vindt. Wie weet krijg je anderen 
ook enthousiast!  
 
Kom je ook? Komt u ook? Gezellig!  
De koffie/thee/limonade staat klaar!                  

                        
 
Hans en Gerda van Zijl en Marja Benschop 
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De dag brak aan 
en er scheen een ander licht 
over de wereld waarin wij leven. 
 
’s Ochtends kon iedereen op de koffie 
bij de buurtsupermarkt. 
Tijdens een feestje kreeg het 
allerlaatste merk koffie eindelijk 
het Max Havelaar keurmerk opgeplakt 
door een koffieboer uit verre streken. 
‘Bedankt’, zei hij, ‘want nu hebben 
ook wij kans op een goed leven, 
dankzij een eerlijke prijs.’ 
 
’s Middags was de officiële sluiting 
van de plaatselijke voedselbank 
door de wethouder van welzijn. 
‘Wegens gebrek aan belangstelling’ 
stond er op de feestelijke uitnodiging, 
‘iedereen is welkom’. 
 
Van de laatste voorraden 
werd een vrolijke receptie gehouden. 
Toastjes die nog net niet over de da- 
tum waren. 
Een salade, met eieren van de scharrel- 
kippen op de plaatselijke zorgboerderij 
en wijn, goede wijn, die al jaren had 
liggen rijpen. 
 
’s Avonds begonnen de klokken 
van alle kerken uitbundig te luiden. 
Vanaf de minaret van de moskee 
zong de voorzanger zijn partijtje mee. 
Dit was het startsignaal voor een 
massale maaltijd 
op het centrale plein van de stad. 
 
Daar, aan die grote tafel, 
zaten ook de vluchtelingen 
die uiteindelijk en na lang en angstig 
wachten 
in ons land een veilig thuis gevonden 
hadden. 
 
Thuis keek ik naar het laatste  
Journaal. 
Bij gebrek aan rampen, oorlog en 
honger 
bracht de nieuwslezer enkel goed  
nieuws. 
Zelfs Erwin Krol bleef in stijl: 
‘Morgen opnieuw een heerlijke lentedag 
met veel zon en een zacht briesje 
dat altijd in je rug waait, waarheen je 
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ook gaat’. 
 
Kees Posthumus 
 
Dit is een fragment uit een tekst voor de 
diaconale dagen in 2007. Voor meer informatie: 
www.keesposthumus.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 

E-mail adressen  
 
• administratie@protgemoudewater.nl 
• cvk@protgemoudewater.nl 
• diaconie@protgemoudewater.nl 
• jeugdwerk@protgemoudewater.nl 
• kerkbureau@protgemoudewater 
• kerkenisrael@protgemoudewater.nl 
• nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
• ontmoeting@protgemoudewater.nl 
• ontmoetingkerkapp@protgemoudewater.nl 
• pcp@protgemoudewater.nl 
• penningmeester@protgemoudewater.nl 
• pgo_plus@protgemoudewater.nl 
• scriba@protgemoudewater.nl 
• vertrouwenspersoon@protgemoudewater.nl 
• webmaster@protgemoudewater.nl 
• zalencentrum@protgemoudewater.nl 
• zwo-kia@protgemoudewater.nl 
• Exposities: ria-griffioen@planet.nl 

 
 
 
PGO-website: 
www.protgemoudewater.nl 
 
Predikant: 
Predikant: ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Mail: riannebogerd@protgemoudewater.nl 
Telefoonnummer: 06-49075736 
Mijn werkdagen zijn ma, woe, do, vrij 
Een mailtje of appje mag altijd! 
Bellen bij voorkeur alleen op de werkdagen tussen 
9:00-17.30 uur 
 
Zalencentrum: 
Informatie betreffende mogelijkheden verhuur zalen 
en kerkzaal bij de beheerder: Cor van Dijk,  
tel.: 06-44553010 of email:  
zalencentrum@protgemoudewater.nl of kijk op de 
PGO website: www.protgemoudewater.nl      
rubriek Zalencentrum.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vrijwillige bijdrage in de kosten van de Ontmoeting  
Voor het drukken van de Ontmoeting vragen wij een vrijwillige bijdrage. Als richtlijn adviseren wij € 15,00  
(zonder postverzorging) per jaar per adres. Deze bijdrage kan en mag naar ieders draagkracht worden 
aangepast. 
S.v.p. over te maken op rekeningnummer NL 14 RABO 0352 351 721 t.n.v. Protestantse Gemeente te 
Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING of via het Digitaal Loket op onze PGO website.  
Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en 
adres - op een zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen. Alvast hartelijk dank! 
 






